
 

 

 

 

Met heel de kerk heel de stad bereiken met het hele evangelie 
 

 

De grote opdracht 

Groot, te groot is de opdracht die Jezus ons gaf1. Tenzij ... we echt samen zijn lichaam zijn, zijn handen, zijn 

voeten, zijn ogen en zijn mond2. Als we ons samen uitstrekken naar de mensen om ons heen, zal zijn 

helende werk zichtbaar worden op alle terreinen van onze stad. 

 

Voorwaarde? Dat wij ons eerst uitstrekken naar de Heelmaker zelf en zijn belofte omarmen: ‘Zie ik ben met 

jullie alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’ Wauw! Tot de wereld weer heel is, compleet, tof 

zoals in het begin. Dat is Gods grote plan dat Hij zal afmaken en waar Hij ons bij inschakelt. 

 

 

Wat wij geloven 

Wij geloven dat als Jezus naar onze stad kijkt, Hij mensen ziet waar Hij zielsveel van houdt. Voor wie Hij 

bereid was van zijn troon te komen om onder hen te wonen. Geliefde mensen met wie Hij vriendschap wil 

aangaan, voor wie Hij bereid was door het stof te gaan en zelfs te sterven. Mensen van wie Hij hun lasten, 

schuld en ziekte op zich wil nemen.  

 

En Hij ziet één kerk. Hoe hard wij ons best misschien ook doen om onze kerk te bouwen, het is zijn kerk en 

één geheel. Christelijke organisaties, christelijke ondernemers, christelijke geloofsgemeenschappen en 

individuele christenen: samen zijn we de kerk van Christus3. 

Die kerk is door Jezus gezegend met veel diversiteit en veel talenten. Met heel die kerk, kan Hij heel de stad 

bereiken met het hele evangelie, het goede nieuws dat God door Jezus redding en herstel brengt. 

Als we samen die boodschap brengen, kunnen de onderlinge verschillen elkaar aanvullen en versterken. 

 

 

Wat nu zien 

Als wij naar onze stad kijken, zien we prachtige mensen. Maar onder hen zien we veel nood in sociaal en 

geestelijke opzicht. We voelen ons bewogen met onze buren en stadsgenoten.   

Daarbij weten we dat christenen en de kerk lang niet altijd positief bekend staan. We zullen ons best 

moeten doen om te laten zien dat wij mensen zijn, die Jezus keihard nodig hebben. En dat we mensen zijn 

die in zijn kracht zonder oordeel vol liefde naar anderen omkijken en een wederkerige relatie willen 

aangaan.  

 

 

Waar we naar verlangen 

Wij verlangen ernaar dat we als kerk samen op de knieën gaan om te bidden voor de vrede van onze stad. 

Dat we ons samen laten raken door de nood die er is en ons meer en meer bewust worden van onze 

roeping om het welzijn van de stad en al haar inwoners te zoeken. We verlangen ernaar dat de kerk in al zijn 

 
1 Matt. 28-18-20 
2 1 Kor. 12:18-27 
3 Alle mensen die geloven dat Jezus de Christus is vormen samen Zijn kerk (Matt. 16:16-18). 



diversiteit één is en positief bekend staat, en dat we samen met onze woorden en daden getuigen van onze 

Redder zodat Hij steeds meer zichtbaar wordt en herstel zal brengen op alle terreinen. Ons verlangen is de 

bloei van onze stad.  

 

 

Onze missie: Met heel de kerk heel de stad bereiken met het hele evangelie 
 Heel de kerk – alle gelovigen, de kerken, christelijke ondernemers en christelijke organisaties 

 Heel de stad - alle 159.369 inwoners 

 Heel het evangelie - het goede nieuws van Jezus’ redding in daden en in woorden 

 

 

De rol van XiE 

Via! Dat is de rol die XiE op zich neemt. 

 

Verbinden 

 Van christenen onderling,  

 van Initiatieven en ideeën met de juiste mensen en talenten, 

 van christen met hun stadsgenoten.  

 

Dat alles begint met verbinding met onze Opdrachtgever. We staan samen in zijn dienst en beroepen ons 

op zijn belofte. 

 

Inspireren 

Gods Geest is de Inspirator en het gebed voor ons een belangrijke motor. XiE reikt creatieve manieren aan 

om als individu Christus’ licht te laten stralen en om ons samen uit te strekken naar de mensen om ons 

heen. 

 

Aanjagen 

Met heilige onrust stimuleren en ondersteunen we de deelnemers om zich in te zetten voor de bloei van de 

stad, om van idee tot plan te komen of om gewoon te doen. Waar nodig lopen we een tijdje mee om 

initiatieven te steunen.  

 

 

 

 

 

Wat zou er zichtbaar kunnen worden als onder Gods zegen onze plannen slagen? 

 

 Individuele christenen laten op hun plek op een krachtige manier het licht van Christus zien. 

 Christenen vinden elkaar, verschillen worden als geschenk en kracht gezien.  

 Kerken richten zich naar buiten en maken missionair kerk-zijn tot een doel.  

 Elke kerk kent zijn unieke kracht en unieke opdracht als onderdeel van het grote lichaam. Kerkmuren 

die mensen hebben gemaakt vervagen, de kleur van de afzonderlijke kerken niet. 

 Sommige kerkgebouwen zijn doordeweeks open, brengen de boodschap én dragen bij aan herstel. 

 Jongeren staan op en inspireren met daadkracht en creativiteit. 

 Christenen staan positief bekend. Enschedeërs weten ons te vinden en zoeken ons op.  

 Geloofsgemeenschappen groeien, nieuwe geloofsgemeenschappen ontstaan. 

 Initiatieven van christenen krijgen draagvlak, versnelling en verbreding. 

 De overheid en niet-christelijke organisaties vragen ons om mee te denken. 


